
31 januari 2021  

Septuagesima  

Morgengebed  

van de lutherse gemeente Den Haag en de Lukaskerk 
 

Voorganger: ds. Jannet van der Spek 
Organist: Sander van den Houten  

Ouderling van dienst: Loes Klijn   

Bloemschikking: Diny Groeneveld 
 

Alle mededelingen voor de komende periode leest u via  
de kerkmail (aanmelden via lutherheraut@gmail.com  

en/of lukaskerk@hotmail.com)  
   

PRAELUDIUM  
Preludium in C-dur (BWV 553a), J. S. Bach 

 
WELKOM en toelichting bij de bloemen 

 
AANSTEKEN VAN DE KAARSEN    

   
Gebed aan het begin 

 

Gij die leven zijt 
en tot leven roept 

Gij die scheiding brengt  
tussen de duisternis en het licht 

en ons ook deze ochtend geeft: 
een nieuwe dag van licht 

 
Wij leggen hier neer in ons midden 

in uw handen 
wat ons onrustig en gesloten houdt 

wat ons angst aanjaagt, 
wat ons kleineert en vernedert 

wat ons woedend maakt 
wat ons verdriet doet 

Ontferm u over ons 

 
Kom geest, kracht van vuur en wind 

waai door ons leven 
Open ons opdat wij 

in de kracht van de geest zullen gaan 
de weg die bevrijding brengt 

in naam van Jezus 
AMEN 
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ORGELSPEL  
Psalm 18 

 

LEZING UIT HET NIEUWE TESTAMENT: Marcus 1:21-28 
 

ORGELSPEL 
lied 837 

  
OVERDENKING  

  
MUSICA PRO DEO   

Andante con moto uit Sonate V, F. Mendelssohn 
 

VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER  
  

ORGELSPEL 
Lied 653 

  

HEENZENDING/ZEGEN  
  

ORGELPOSTLUDIUM  
Fuga in C-dur (BWV 553b), J. S. Bach 

 

 

 

 
 

 
 

 
Deze zondag is de eerste collecte voor Wereld Lepradag. 

De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als 

gevolg van een handicap. Door de Leprastichting te ondersteunen, helpen 
we hun droom te ondersteunen. 

Diaconie ELG ’s-Gravenhage, IBAN: NL91INGB0000037958 
  

Tweede collecte is voor de kerk 
Ev. Luth. Gem. ’s-Gravenhage, IBAN: NL57RABO0373720823 


